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NATIONALE SOCIALISTISCHE LEIDERS 
 
De nationaal-socialistische beweging brengt geen mierenwezens voort die moeten 
functioneren als kleine radertjes in een zielloze maatschappij, maar nationaal en 
raciaal bewuste persoonlijkheden die hun plaats innemen in de organisch 
gestructureerde Volksgemeinschaft. 
 
  Er bestaat dus geen "uniform type" - noch dat van de partijkameraad, noch dat 
van de politieke soldaat, en zeker niet dat van de politieke leider. Alle drie zijn 
zeker uitingen van een nationaal-socialistisch persoonstype, dat echter niet 
gekenmerkt wordt door de gelijkvormigheid van personen, maar door de 
gelijkvormigheid van een levenshouding en een ethos!  
 
 Bijgevolg kunnen wij de beginselen van de levenshouding, de ethische beginselen 
van de nationaal-socialistische arbeiders, soldaten en leiders beschrijven, maar wij 
kunnen geen eenheidsmens aanwijzen die deze beginselen moet vervullen en 
beleven. Ieder lid van het volk - of het nu arbeider, soldaat of leider is - moet zich 
veeleer ontwikkelen als een individuele, vrije persoonlijkheid, maar gebonden aan 
het volk en het ras.  
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 Wil dit werk dus de nationaal-socialistische idee en levenshouding van de leiding 
beschrijven, dan moet worden aangetoond welk ethos daaraan ten grondslag ligt 
en hoe die worden gerealiseerd. Dit is tot nu toe gedaan. Maar als de vraag 
concreet wordt gesteld hoe zulke leiders werkelijk zijn, leven en handelen, dan 
kan deze vraag alleen worden beantwoord door de voorbeelden te beschrijven van 
persoonlijkheden in wie het nationaal-socialistische leiderschap op voorbeeldige 
wijze werd en wordt gerealiseerd. 
 
De diversiteit van dergelijke nationaal-socialistische leiderspersoonlijkheden komt 
overeen met de diversiteit van het leven als geheel en dus ook met onze kijk op het 
leven van het biologische denken.  
 
 In het navolgende zal niet getracht worden korte biografieën te geven, maar alleen 
te laten zien hoe de in deze uitwerking genoemde leiderschapsprincipes heel 
concreet in voorbeeldige leiderspersoonlijkheden zijn gerealiseerd, om alle 
huidige leiderskameraden op te roepen op soortgelijke wijze aan zichzelf te 
werken en op hun eigen manier en naar hun karakter een nationaal-socialistische 
leider te worden, een persoon die de "hoogste belichaming van de waarde van ras 
en persoonlijkheid" is, om nogmaals dit grote en beslissende woord van de Führer 
te citeren. Hiertoe, Heil! 
 
 

RUDOLF HESS 
 
Van alle ontelbare persoonlijkheden van nationaal-socialistische leiders op alle 
niveaus die onze rolmodellen zouden moeten zijn, kunnen hier slechts de weinige 
en belangrijkste worden genoemd - maar onder hen is Rudolf Hess, afgezien van 
de persoonlijkheid van Adolf Hitler, die boven alles uitstijgt, zeker de nationaal-
socialistische leider die in de hele wereld het meest wordt vereerd.  
 
 Het offer van zijn nu ruim veertig jaar durende martelingen, die hij met een 
ontembare wilskracht en een onwankelbare trouw aan de Führer en de idee heeft 
doorstaan en waarvan naar alle waarschijnlijkheid alleen de dood hem zal 
verlossen, heeft Rudolf Hess tot een mythische figuur van oude grootheid 
gemaakt: zijn lijden, zijn offer, zijn voorbeeldige trouw geven ons - de kleine 
kleinkinderen - de kracht om op onze beurt de vlag op te nemen en offers, lijden 
en vervolging te doorstaan die verbleken bij het lot van de plaatsvervanger van de 
Führer. 
 
De werkelijk levenslange foltergevangenschap van de oude man, die de martelaar 
van de vrede nu is geworden, was bedoeld om het nationaal-socialisme te 
brandmerken en te getuigen van het feit dat het een misdadige mentaliteit is. Maar 
dankzij de bewonderenswaardige houding van deze grote en zeer nobele nationaal
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-socialist werd deze gevangenschap een vlammende aanklacht tegen de 
hypocrisie, de ellende en de laagheid van die minwereld die de zegevierende 
mogendheden van de Tweede Wereldoorlog aan de volkeren hebben opgelegd.  
 
 De citadel van Spandau, waar Rudolf Hess levend begraven ligt, is voor ons reeds 
een monument van grootsheid, waardigheid en eervol offer, een gedenkteken van 
trouw tot in de dood - het is het embleem van ons onoverwinnelijk geloof, dat 
ondanks haat, vervolging en hoon zegevierend vooruit zal gaan. De geest en het 
voorbeeld van Rudolf Hess vergezellen ons op deze weg. 
 
Maar ook al overschaduwt het offer van de vredespiloot, dat al 4 1/2 decennia 
duurt, alles en kunnen we dit buitengewone leven voor het nationaal-socialisme 
alleen vanuit zijn standpunt voldoende waarderen, Rudolf Hess is niet alleen als 
gevangene een rolmodel, maar ook zijn leven tijdens de gevechtsperiode en zijn 
houding tijdens de gelukkige jaren aan de macht tonen ons een waarlijk nationaal-
socialistische leiderspersoonlijkheid:  
 
Rudolf Hess was al vóór 1923 een van de activisten van de jonge NSDAP. Adolf 
Hitler noemt hem eervol in verband met de allereerste zaalstrijd, die de geboorte 
werd van de SA. Na de mislukte nationale opstand van 9 november 1923 zat 
Rudolf Hess net als de Führer gevangen in Landsberg, waar hij diens secretaris en 
onmisbare helper werd bij het werk aan "Mein Kampf". Uit deze nauwste 
geestelijke gemeenschap tussen de Führer en zijn latere plaatsvervanger ontstond 
dit fundamentele boek van het nationaal-socialisme - waarbij Rudolf Hess geheel 
belangeloos al zijn kennis en vaardigheden ondergeschikt maakte aan het genie 
van de Führer, en met zijn volledige toewijding en onvoorwaardelijk vertrouwen 
de Führer voortdurend stimuleerde om het werk te voltooien. 
 
Als secretaris van de Führer werd hij door de meeste partijkameraden gewaardeerd 
en meestal onderschat, zelfs tijdens de strijd. Hij behoorde niet tot de grote leiders 
van de tijd van de strijd; het lag niet in zijn aard om zichzelf op de voorgrond te 
dringen. Hij zag zijn leven als een dienst aan het genie van de Führer, in wie 
Duitsland, de idee en de partij verenigd waren - hij dacht nooit aan het werven van 
persoonlijke volgelingen, hij verlangde nooit naar onafhankelijke macht.  
 
 Zijn grote uur kwam dus pas toen hij in 1933, volkomen verrassend voor de hele 
partij, werd benoemd tot plaatsvervanger van de Führer in partijzaken en later tot 
minister van het Rijk, omdat de Führer zelf zich nu volledig bezighield met de 
opbouw van de nieuwe staat en zichzelf steeds minder zag als partijleider. 
 
Aanvankelijk ten onrechte beoordeeld als een nogal bleke en onopvallende 
persoonlijkheid, bleek al snel dat Rudolf Hess als waarschijnlijk geen ander 
gekwalificeerd was om dit moeilijke ambt op zich te nemen. Als plaatsvervanger 
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van de Führer, als eeuwige en onkreukbare idealist en in grenzeloze loyaliteit en 
discipline jegens Adolf Hitler groeide Rudolf Hess uit tot het geweten van de 
partij: wie zich onrechtvaardig behandeld voelde, wie terechte kritiek had, wendde 
zich vol vertrouwen tot Rudolf Hess, wiens rechtvaardigheidsgevoel, 
verantwoordelijkheidsgevoel en, ondanks zijn hoge positie, kameraadschappelijke 
houding overal bekend waren. Zo hebben de partijkameraden hem ervaren.  
 
 De mensen kenden hem echter als de zorgzame beschermheer van het Duitse volk 
in het buitenland, voelden zich in hun ziel aangesproken door zijn ontroerende 
kersttoespraken en ervoeren hem als de vurigste bewonderaar van Adolf Hitler, 
wiens meest geheime wensen en gedachten hij als geen ander kende.  
 
Zijn idealisme, zijn oprechtheid kon zelfs door de tegenstanders van het Derde 
Rijk niet in twijfel worden getrokken - hij dwong, nog voor de vervulling van zijn 
uiteindelijk tragische lot, respect af tot ver buiten de kring van overtuigde 
nationaal-socialisten. 
 
Als geen ander kende Rudolf Hess de gedachten van de Führer, als geen ander 
wist hij hoezeer de Führer leed onder de broederoorlog met Engeland na 1939 en 
zocht hij naar wegen om dit even zinloze als tragische conflict te beëindigen op 
voor beide partijen draaglijke voorwaarden. Hij sprak hierover vaak met zijn 
plaatsvervanger en vertrouweling en dacht hardop dat het mogelijk moest zijn 
iemand te vinden die deze schijnbaar hopeloze knoop van het lot kon doorhakken, 
zodat de vrede kon worden hersteld. En steeds weer zei hij dat hij niets tegen 
Engeland had, dat hij het Rijk niet wilde vernietigen, maar zelfs beschermen en 
versterken, dat hij uiteindelijk streefde naar een bondgenootschap en bereid zou 
zijn de meest genereuze vredesvoorwaarden te aanvaarden.  
 
Het zal waarschijnlijk eeuwig onzeker blijven of Adolf Hitler zijn plaatsvervanger 
opdracht of toestemming gaf om de unieke vredesvlucht in de geschiedenis te 
maken - maar toen Rudolf Hess boven Engeland parachuteerde om eindelijk 
vredesonderhandelingen op gang te brengen, kwam hij als parlementariër, kwam 
hij met concrete onderhandelingsvoorstellen die precies overeenkwamen met 
Adolf Hitlers ideeën. 
 
Lange, gespannen uren wachtte de Führer op een teken dat de vredesvlucht een 
succes was en dat Engeland bereid zou zijn om toe te geven; maar het uur van het 
lot, dat de macht en het aanzien van Europa in de wereld had kunnen redden en tot 
een echte vredesorde had kunnen leiden, ging ongebruikt voorbij - de Britse 
regering wilde deze oorlog, die niet alleen Europa maar ook haar eigen Rijk zou 
vernietigen en de wereld aan twee nieuwe grootmachten zou onderwerpen; zij 
wilde het onder druk van Joodse en us-Amerikaanse kringen en durft tot op de dag 
van vandaag de documenten over de vredesvlucht van Rudolf Hess niet openbaar 
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te maken, zodat deze wil tot oorlog niet bekend wordt. Daarom worden deze 
dossiers tot in het volgende millennium geblokkeerd, daarom mag Rudolf Hess 
niet worden vrijgegeven - de leugens en hypocrisie van de minwereld, die het 
nationaal-socialistische Duitsland verantwoordelijk houdt voor de ellende van de 
oorlog en de ellende van de naoorlogse omstandigheden, mogen niet aan het licht 
komen - daarom blijft de martelaar van de vrede in de gevangenis, daarom mag hij 
niet over zijn verleden spreken en worden zijn schriftelijke verslagen vernietigd - 
maar waar Rudolf Hess moet zwijgen, schreeuwen de stenen van zijn gevangenis, 
waar hij doodgemarteld is, dag na dag, nacht na nacht, jaar na jaar, decennium na 
decennium - zij schreeuwen om wraak en gerechtigheid, om waarheid en vrijheid. 
Het is ook onze schreeuw, wij die in Rudolf Hess de edelste van alle nationaal-
socialistische leiders persoonlijkheden vereren! 
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